
In memoriam: Richard Muylaert  
 
Richard was de eerste echte nieuwe KWB-er. 
 
De KWB heeft zijn wortels in de jaren dertig. Vanuit de vraag naar een aangepast 
kader van de Katholieke Actie voor volwassen mannen werden toen de eerste 
werkliedenbonden opgericht door oud-Kajotters. 
In de Tweede Wereldoorlog werden ACV en ACW feitelijk verboden en dienden de 
werkliedenbonden als een soort 'vluchtorganisatie' voor de werking en de talrijke 
vrijgestelden en militanten van de christelijke arbeidersbeweging. Op de Nationale 
Middenraad van het ACW op 15 april 1945 werd de Katholieke WerkliedenBond 
(KWB) officieel erkend als een zelfstandige vormingsorganisatie binnen het ACW, 
verantwoordelijk voor de socio-culturele actie onder de volwassen arbeiders. 
 
In de geest van destijds was KWB een mannenbeweging die sociale actie, 
volkscultuur en vorming hoog in het vaandel voerde. Er werd toneel gespeeld, 
kaartavonden georganiseerd, Kerst- en Sinterklaasfeesten wisselden af met 
avonden waarop over het lot van de werknemer gediscussieerd werd. Een 
spaarkas liet toe dat voor velen een eerste buitenlandse dagreis mogelijk werd.  
 
De meest populaire verklaring van de afkorting KWB-er was toentertijd: Kaarter, 
Wegblijver en Bierdrinker.  In de Hoogmis op zondag namen ze plaats op de 
laatste rij, om dan vlug in hun stamcafé te zijn om een kaartje te leggen, en een 
pintje, -wat zeg ik- meerdere pintjes te drinken, en zo tegen twee uur bij moeder de 
vrouw toe te komen voor het middageten. “Vader heeft zijn soep vast uit”, is zeker 
niet een uitvinding van Johan Verminnen in één van zijn liedjes, maar is 
uitgevonden door meerdere KWB-vrouwen.  Een KWB-er was niet echt het 
prototype van een familieman, laat staan de nieuwe man. 
 
Toch waren er reeds heel vroeg uitzonderingen die de KWB anders zagen.  Reeds 
heel lang geleden, in 1958 om precies te zijn trad in KWB Ternat een man naar 
voor met een andere, zei het revolutionaire visie. 
 
Moet de KWB zich niet eerder open stellen voor het gezin?  Wij zijn naast man 
toch ook vader en echtgenoot: ook onze vrouw en kinderen moeten iets aan de 
KWB hebben. Ook hun sociale leven en vrije tijd zijn belangrijk. 
 
Moet de KWB zich niet meer op stellen als een beweging van “lotgenoten”, waar 
we al onze verzuchtingen, naast die op het werk kunnen delen? 
 
Moet de KWB zich niet meer bezig houden met informatie en vorming over allerlei 
maatschappelijke thema’s? We moeten kennis hebben van wat mogelijk is en we 
moeten mondiger worden. 
 
Deze visie-onier of visioen-nier kreeg eerst gelijk op punt 2 en 3: begin jaren 80 
werd de KWB omgevormd naar Kristelijke Werknemers Beweging.   
 

KWB wil zoveel mogelijk werknemers verenigen en hen mogelijkheden tot 
ontmoeting aanbieden. Deze eenvoudige vorm van solidariteit is vandaag meer 
dan ooit noodzakelijk. Het is het KWB-antwoord op de groeiende nood aan sociaal 
contact. 
 
Het sociaal-cultureel werk van KWB brengt mensen niet zomaar bijeen. 
Werknemers krijgen de kans om hun talenten te ontwikkelen, om zich te ontplooien 
en te vormen. KWB daagt hen uit om zinvol en creatief bezig te zijn in hun vrije tijd. 
KWB vraagt de mening van werknemers en luistert aandachtig. Werknemers 
kunnen er zaken bijleren die niet direct met hun job te maken hebben. 
 
Maar ook op hun 1e punt kregen de Ternatse visie-onier uiteindelijk gelijk.  In 2009 
werd de KWB omgevormd tot een echte gezinsbeweging binnen beweging.net. 
 
Kwb-eensgezind  is een boeiende vereniging met een waaier aan interessante 
activiteiten: ontspanning, debatavonden, sport, uitstappen voor het hele gezin . 
 
We zijn in de KWB ook bezig met wat ons wakker houdt : het opvoeden van 
kinderen, de stress op het werk, de nieuwe economische crisis en de 
werkloosheid, de migranten in onze straat, onze eigen gezondheid en die van het 
leefmilieu, goedkoop je rijbewijs halen, geneesmiddelen aan betaalbare prijzen 
kunnen aanschaffen, enzovoort.  
 
Deze nieuwe echte KWB-er met de moderne visie in onze afdeling Ternat was 
Richard.  Hij was jaren lang onze schatbewaarder en de verdeler van de Raaks. 
 
Bedankt Richard, niet alleen voor je inzet, maar vo oral voor je ideeën voor 
KWB-Ternat. 
 
(herwerkte tekst van het Familiefeest 2011 waarop we Richard in de bloemekes 
hebben gezet) 
 
Richard overleed op 20/2/2023 en werd 94 jaar. 
Wij bieden onze christelijke deelneming aan aan zijn kinderen en kleinkinderen. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


